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ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel voor de dienst – door Ingeborg 
Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 664) - J.S.Bach (1685-1750) 
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering – door Janneke 
O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 
O: (…) 
     Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Pianospel en gesproken tekst: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
(LB 216)  
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 
 



  

Groet: 
V: De vrede van de Heer is met u. 
A: Zijn vrede is ook met u. 
 
Derde zondag van Pasen 
 
Orgelspel en gesproken tekst: ‘De aarde is vervuld’ (LB 650) 
 

1 De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 

2 Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

4 Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

5 De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 

6 Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 

 
7 Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
Schriftlezing – door Margreet 

1. Micha 4: 1-5 
2. Johannes 21: 15-24  

 
Luisterlied (cd): ‘Veel te laat’ (t: Huub Oosterhuis; m: Antoine Oomen) 
 
Woorden en lied bij het WOORD - 

➔ Dit kijkluisterlied is: ‘De Klim’ (Stef Bos) 
  

 



  

Orgelspel 
Lied 330 Woord dat ruimte schept 
 
Diaconale mededeling – door Trea 

- Kerk en diaconie 
- Hospice de Winde 

Hospice de Winde geeft mensen een plek waar zij tot hun naderend 
einde kunnen verblijven, omringd door vele vrijwilligers en 
beroepskrachten. Dag en nacht staan mensen klaar voor deze 
patiënten en hun familie om een menswaardig sterven mogelijk te 
maken als dat om welke reden dan ook thuis niet mogelijk is. Het 
gaat vooral om de vrijwilligers die onze steun verdienen. Het is een 
bijzonder soort werk waar lang niet iedereen geschikt voor is en wat 
in anonimiteit gedaan wordt. En dat ondersteunen wij van harte! 
 
Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars  

en orgelspel acclamatie: ‘God van leven en licht’ (LB 368f)  
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

 
Orgelspel en gesproken tekst: ‘Groot is de wereld’ (LB 420)  
Groot is de wereld 
en lang duurt de tijd, 
maar klein zijn de voeten 
die gaan waar geen wegen gaan 
overal heen. 
 
Zegen 
 
Orgelspel na de dienst – door Ingeborg 
Concerto a-Moll naar Vivaldi, deel 1 - J.S.Bach (1685-1750) 
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